
Mtb’n Dorst e.o. 

 

Zondag 17 december j.l. stond er weer een mtb-tocht op de winterkalender. 

Zeven mannen en één vrouw hadden zich aangemeld en verzameld bij restaurant 

Het Houtse Meer voor een rit van zo’n 30km over drie lusjes door de bossen bij Dorst. 

Alles zat mee, het mooie droge weer met zo’n 9°C. met de hele dag een lekker zonnetje. 

En het parcours lag er ook perfect bij, droog en bijna geen bagger. Een uitgelezen dag om 

eens lekker te crossen. Uitdagingen genoeg met de talrijke korte klimmetjes en dito afdalingen 

en hier en daar best spannend door de drop-off’s. Het was bijna nooit saai met maar weinig 

rechte stukken en héél veel kombochten. Goed om de techniek bij te schaven en of van te  

leren. Zeker voor diegenen, die er voor het eerst kennis mee maakten.. 

Na afloop liet de warme chocomelk of koffie zich dan ook goed smaken. Topdag! 


